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Ambtsdrager van dienst: Gerrit Gansekoele 

 
Voorbereiding 

 
Welkom en mededelingen door een ouderling(e)  
 
Moment van stilte  
 
Aanvangspsalm (staande): 43 vers 1 (O God kom mijn geding beslechten) 
 
Groet en bemoediging:  
 
v.: De Heer zij met u  
g.: ook met u zijn de Heer  
v.: Onze hulp is in de naam van de Heer  
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft  
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
g.: en niet laat varen de werken van zijn handen  
 
V: Genade en vrede is met ons 
     Van God onze Vader                                                  
     Van Christus de Heer 
     Door de Heilige Geest.   
G:  Amen  
 
Vervolg aanvangspsalm 43 vers 5 (gemeente gaat hierna zitten)  
 
Kyriegebed  
 
De gebeden telkens beantwoord met: Zo bidden wij en zingen:  
 

 
 
Lied 542 vers 1, 2 en 3 (God roept de mens op weg te gaan) 
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Dienst van het Woord 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing O.T Jeremia 31 vers 31 t/m 34 (NVB 21) 
 
Lied 831 vers 1 en 3 (Gestuurd op wegen ongedacht) 
 
Schriftlezing N.T.: Johannes 12,17-33 (NBV21) 
 
 
Lied 843 alle 4 de verzen  
 
Overdenking 
 
Meditatief orgelspel  
 
Lied 845 vers 1 en 3  (Tijd van vloek en tijd van zegen) 
 

Dienst van gebeden en gaven 
 
De gebeden telkens beantwoord met:  
……….Zo bidden wij en zingen:  

 
(afgesloten met stil gebed en Onze Vader)  
 
  
Mededelingen van de diaconie door de ambtsdrager van dienst  
 
Collecten  
 

We worden uitgezonden 
 
Slotlied: 425  (Vervuld van uw zegen) 
 
Uitzending en Zegen  
 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,                                                                                             
bij alles wat ons te doen staat,                                                                                                           
bij alles wat we beleven,                                                                                                                                  
bij alles wat ons overkomt.  



Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,                                                                                                     
in het leven dat we samen delen,                                                                                                                  
zo kwetsbaar als het is.                                                                                                                    
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam, 
 
De Eeuwige zegent ons  
en zij behoedt ons,  
De Barmhartige doet zijn Gelaat  
over ons lichten en is ons genadig  
De Onnoembare verheft haar  
liefdevolle Gelaat over ons  
en geeft ons vrede 
 

 


